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Overzicht

Avond 1:
● Uitgangspunten
● De basis: Hoe had God het bedoeld?

Avond 2: (maandag 12 feb)
● Huwelijk, seksualiteit
● Samenwonen

Avond 3: (dinsdag 26 maart)
● Relaties in deze kapotte wereld (hoe dan?)

○ Huwelijk en relaties in onze cultuur
○ Identiteit, gender,  man/vrouw - gelijkheid, porno, etc, etc



Avond overzicht

● 20:00 start studie
● 20:45 pauze -> evt vragen opschrijven!
● 21:00 vragen bespreken
● 21:30 afsluiting



Uitgangspunten

1. God is de Schepper van hemel en aarde
(Genesis 1 en 2)

2. God weet het beter
(oa Job)

3. God is onze liefdevolle vader
(verloren zoon -> Hij heeft dus het beste met ons voor)

4. God is een God van Relaties
(Wij geschapen naar Zijn beeld. Gen 1,2,3, Joh 14:7-9)

5. We verlangen er als christenen naar om meer op Jezus te lijken
(Galaten 4:19, Rom 8:29)



Hoe had God het bedoeld?

Markus 10:6-9

Maar vanaf het begin van de schepping heeft God hen mannelijk en 
vrouwelijk gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder 
verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en die twee zullen tot één 
vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God 
samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.



Genesis 2:15-25

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die 
te bewerken en te onderhouden. En de HEERE God gebood de mens: 
Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de 
kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat 
u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de HEERE God: Het is niet 
goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand 
tegenover hem. De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren 
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien 
hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo 
zou zijn naam zijn.



Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan 
alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als 
iemand tegenover hem. Toen liet de HEERE God een diepe slaap op 
Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en 
sloot de plaats ervan toe met vlees. En de HEERE God bouwde de rib die 
Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.



Toen zei Adam:
Deze is ditmaal

been van mijn beenderen,
en vlees van mijn vlees!

Deze zal mannin genoemd worden,
want uit de man

is zij genomen.

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan 
zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.
En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich 
niet.



Genesis 1:26-28

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze 
gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels 
in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende 
dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; 
naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij 
hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word 
talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de 
zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde 
kruipen!



Het unieke van de mens

Genesis 2:7 

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en 
blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend 
wezen.



Het unieke van de mens

God schiep de mens:

- Door een specifieke aparte scheppingsdaad, naar Zijn beeld
- Blaast Zijn Levensadem in
- Opdracht: heers over de dieren

-> De mens is dus wezenlijk anders dan een dier!



Adam is alleen

Genesis 2:18, 20

18. Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal 
een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

20. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en 
aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als 
iemand tegenover hem.



Man en vrouw zijn verschillend

- Uiterlijk / fysiek
- Genetisch
- Karaktertrekken
- Hersenen
- Emotioneel
- Enz enz

Maar wel per individu verschillend, iedereen is uniek!



Man en vrouw zijn aanvullend

- Eva tegenover Adam
- hulp als redder
- denk aan:

- puzzelstukjes
- linker / rechter hand

Verschillend, aanvullend en gelijkwaardig!



Het gezin als basis

Genesis 2:24

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn 
vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

-> loslaten -> zelfstandigheid

- 1 man en 1 vrouw



Huwelijk: het grotere plaatje

Relaties liggen onder (geestelijk) vuur.

Waarom?

-> Het huwelijk is de door God gemaakte meest intieme relatie op deze 
aarde. (niet in de hemel, Mattheüs 22:30)

-> Huwelijk als afspiegeling van de Bruiloft van het Lam (Openbaring 19)
 (ons huwelijk mag daar een beeld van zijn -> Efeze 5 



Huwelijk: het grotere plaatje - Efeze 5:22-33

22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,

23. want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de 
gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.

24. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren 
ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.

25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente 
liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,



Huwelijk: het grotere plaatje - Efeze 5:22-33

26. opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad 
door het Woord,

27. opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente 
zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos 
zou zijn.

28. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen 
lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.

29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en 
koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.



Huwelijk: het grotere plaatje - Efeze 5:22-33

30. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn 
gebeente.

31. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn 
vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn.

32. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de 
gemeente.

33. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo 
liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.



Relaties in het licht van de Bijbel - samenvatting

● Uitgangspunten

● De mens is uniek geschapen, als Gods beeld

● Man en Vrouw zijn verschillend, en aanvullend

● Het gezin als basis

● De Bruiloft van het Lam - Het grotere plaatje van het Huwelijk.



Relaties in het licht van de Bijbel

Vragen ?


