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21 En vergeet vooral niet te zeggen: “Uw dienaar Jakob zelf komt achter ons aan.™ Hij dacht namelijk: Ik
zal proberen Esau mild te stemmen met het geschenk dat ik vooruitstuur; pas daarna durf ik hem zelf onder
ogen te komen, misschien is hij dan bereid mij welwillend te ontvangen.

22 Zo ging het geschenk voor hem uit, maar zelf bleef hij die nacht nog in het tentenkamp.

23 Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met
zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen.

24 Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant.
25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak.

26 Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte
Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht.

27 Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.” Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij
zegent.’

28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,” antwoordde hij.

29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israél, want je hebt met God en mensen
gestreden en je hebt gewonnen.’



BETROKKEN VADERSCHAP

30 Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.” Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’
Toen zegende die ander hem daatr.

31bJ|akob noemde die plaats Peniél, ‘want,” zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven
gebleven.’

32 Zodra hij bij Peniél was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob liep mank.

33 Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israélieten de
heupspier niet, tot op de dag van vandaag.

33:1-2 Jakob zag in de verte Esau aankomen met vierhonderd man bij zich. Hij gaf daarom opdracht dat
men zich als volgt moest opstellen: eerst de bijvrouwen met hun kinderen, daarachter Lea met haar
kinderen en helemaal achteraan Rachel met Jozef.

3 Zelf ging hij aan het hoofd van de stoet. Voordat hij zijn broer genaderd was, had hij al zeven keer een
diepe buiging gemaakt.

4 Maar Esau vloog op hem af, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Beiden barstten ze in tranen uit.
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De reis van ons als ouders

1. Alsof de hemel de aarde raakt — Vasthouden
direct na de geboorte

2. Niet in mijn buik, maar op mijn buik —
Vasthouden om te hechten

3. De oervader — Vasthouden door de vader

4. Alles wat ik heb — Vasthouden tot het uiterste?
5. Zijn we nog getrouwd? — Houd elkaar vast

6. Regenboog — Vastgehouden door God

7. Ik houd je vast — Vasthouden in het dagelijks
leven
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Aanleiding vroeggeboorte
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1. Vasthouden direct na de geboorte
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2. Vasthouden om te hechten
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4. Vasthouden tot het uiterste?
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7. Houd elkaar vast
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10. Vastgehouden door God
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-  Welk deel uit de inleiding spreekt je aan? En wat roept vragen op?

- Waar ben je het meest trots en dankbaar voor als vader?

- Wat is je grootste blunder als vader? En wat heb je daarvan geleerd?
- Wat raakt je het meest als vader? Is dat herkenbaar voor je kinderen?

- We leven in een cultuur waarin alles maakbaar lijkt te zijn. Zo lijkt het perfecte kind en de perfecte vader

te bestaan. Wat is jouw zoektocht hierin en helpt jouw richting geven in het vaderschap?

- Wat als je geen vader was geworden, hoe zou je leven er dan uit zien? Of hoe spreekt het onderwerp je

aan als je zelf geen kinderen hebt?






